
Spreek Heer, want ik wil horen… 

 

God, U bent een tróóstvolle God 

te midden… van ellende! 

U bent een lévend-gevende God 

te midden… van de dood! 

Een sprekende God bent U 

  te midden van verdriet en nood… 

want zélfs in pijn en lijden, zegt U: 

 

“Mijn kind… zal Ík voor je strijden, 

zal Ík jou dragen boven al je vragen?  

Dan voel je mijn hand op je schóuder 

en kun je horen wat Ik je zeg: 

… Mijn kind, jij zál niet wankelen  

maar jij zal staan 

want Ík… wijs jou de weg!” 

 

”Laat jij je optrekken, mijn kind, 

laat jij je optillen door Mij 

tot een hoger niveau? 

Dan maak Ik je vrij  

door mijn liefde en kracht, 

dan spreek Ik woorden die jij hóórt,  

als jij het van Mij… verwacht!” 
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