
 Gods stem… 

 

Ik kijk omhoog, ik hoor een stém, 

ik kijk opzij… en achter mij. 

Het is zo duidelijk, zó dichtbij… 

“Heer bent U het, die spreekt tot mij? 

Bent U het die met liefdevolle woorden 

mij zoveel ‘aanvaarding’… laat horen? 

Want Heer, U spreekt met hóóp en moed 

mijn grote God… wat bent U goed!” 

 

“Uw liefde, doet mij overwínnen 

uw liefde… laat mij elke dag 

met een glimlach beginnen! 

Het is uw toegereikte hánd 

die mij brengt waar ik moet zijn. 

Op uw niveau, op uw hoogte 

Heer… heel dichtbij uw hárt 

 is het veilig… en is het fijn!” 

 

“En zo Heer, wil ik leven met U, 

intens dankbaar dat ik U ken 

en wil ik U zien… zoals U echt bent! 

Want die veiligheid die ik bij U vindt 

en ik ondanks mijn fouten 

ónvoorwaardelijk word bemind 

is  genade Heer, een Godsgeschenk 

als ik dit dankbaar… overdenk!” 
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