
 

Duizenden redenen! 

 

 
Er zijn duízenden redenen  

U te danken, 

duizenden redenen en nog meer… 

U te loven, te eren, te prijzen,  

U te aanbidden voor uw líefde… o, Heer! 

 

Duízenden redenen zijn er 

U te roemen, 

duizenden redenen en nog meer… 

Voor U te knielen, voor U  

 de Kóning der koningen… o, Heer! 

  

Er zijn duízenden redenen  

van U te getuigen, 

duizenden redenen en nog meer… 

Te vertellen van uw gróótheid, 

uw májesteit aan de ander… o, Heer! 

 

Duízenden redenen zijn er 

te verlangen, 

duizenden redenen en nog meer… 

Naar totáál herstel van de schepping, 

dan is geen traan meer nódig… o, Heer! 

 

Hanny Laurita 28-04-‘14 

 

 


