Daarom zal ik blijven hopen!
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Uw barmhartigheid en liefde
 o God... ze houden nooit óp,
elke morgen als ik opsta
zijn ze weer nieuw!
Want gróót Heer, is uw trouw...
en daarom zal ik blijven hopen
omdat ik van U hóu!

Met diepe dankbaarheid 
mag ik omzien naar al het goede,
wat ik van U heb gekregen!
En... ook al dreígen muren 
op mij af te komen...
blijf ik staan in uw krácht, 
uw líefde... en uw zégen!

Want U dráágt mij, 
houdt van mij, tilt mij omhoog
Heer... uw heíl zal ik omarmen!
Uw zegenwoorden maken mij blij,
van woeste wáteren... ben ik vrij!
En door uw liefde die blijft stromen, 
maakt Ú mijn weg volkomen!

Hanny Laurita 14-01-'15
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