
 
 

Als het leven even tegenzit... 

  
Soms zit het leven even tegen 

en weet je het niet meer. 
Dan ga je als eerste  

als vanzélf… naar de Heer. 
Je verteld Hem je pijn,  
je verdriet en je nood 

dan ervaar je Gods líefde 
zo eindeloos groot! 
Je voelt je herboren 
ja, het leven is goed! 
Wat ís het een zegen  

als je Gods líefde ontmoet! 
Met een lach en een traan   

met alles naar Hém toe gaan. 
Hem danken, Hem loven, 

nee, dit laat ik mij nooit roven! 
 

Soms zie je verdriet 
 bij mensen die dichtbij je staan. 

Je ziet het, je wilt helpen 
en je laat zelf óók een traan. 

Je hebt ze verteld  
dat God van ze houdt… 

Maar hun harten zijn koud, 
want ze gelóven niet  

in een God… die je niet ziet, 
in een God die jij vertrouwt…. 

Dan breng je ze bij Hem 
je zegent ze en blijft voor ze bidden. 

Want bidden voor je medemens 
voor de wereld om je heen, 
door de Heilige Geest geleid 

sta je, óók in je gebed… nooit alleen! 
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