
Aanvaarding…. 

 
Als bergen mij omringen 
er donkere wolken zijn... 

Ik zélfs niet meer kan zingen, 
dan voel ik mij zo klein…. 
 Te lang heb ik gewacht, 
naar Jezus toe te gaan. 

Te lang met nood getobd, 
te lang… stil blijven staan. 

Gemist heb ik Gods wijsheid 
zijn vertrouwen in mijn nood. 

Die stap naar Hem te gaan is klein 
maar de bóze… maakt ‘m groot!  

 
Aanvaarding is bij Jezus 
zo puur en zo normaal. 

Zijn armen uitgestrekt naar mij 
ik krijg een echt onthaal! 

Zo blij is Hij wanneer ik kom 
Hij vráágt mij niet: 

“Mijn kind… waarom? 
Maar Hij droogt liefdevol mijn tranen, 

leidt mij weer in rechte banen. 
Want Hij is het die líefde geeft 

die van binnen mij geneest, 
mijn lichaam en mijn geest… 

 
Heer, ik heb mij voorgenomen 

dat áls er donk’ re wolken komen, 
ik dan naar U toe moet gaan. 

Dat ik met alles,  
al is het nóg zo klein, bij U te rade ga 

U zal er altijd voor mij zijn! 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,  
mijn Bewaarder dag en nacht… 

U bent er in ál uw glorie, 
uw wijsheid en uw kracht! 

Bij niemand zo fijn… 
bij Ú Here Jezus, bij U moet ik zijn! 

 
Hanny Laurita 


